
Oostende Voor Anker
Enkele impressies van een geslaagde dag

Met 21 verschenen we op een zonnige dag voor een gezellige, leerrijke, goed 
georganiseerde, lekkere, interessante, plezante …. Uitstap. Beelden zeggen meer dan 

woorden, kijk maar:





Oostende Voor Anker
Een unieke tocht met Jantje

De Jantje liep in 1930 van stapel bij Van Goor in Monnickendam. Tot 1969 deed hij dienst 
als viskotter Ennie en Appie HD 25 en is er menig kabeljauw mee gevangen. Nadien werd 

het schip verkocht en omgebouwd tot de huidige schoenerbrik, ook wel brigantijn 
genoemd. Kenmerkend voor dit type schip is dat de voorste mast vierkant getuigd is en de 
achterste gaffelgetuigd. Vroeger al was dit type schip de keuze van menig piraat vanwege 

zijn snelheid en goed vaareigenschappen. Nog altijd ademt de Jantje de authentieke bruine 
sfeer van weleer, maar tegelijk is hij voorzien van alle hedendaagse luxe en comfort.

Een gelegenheid om te verbroederen, de bemanning te assisteren, en tot in het 
kraaiennest te klimmen voor de dappere(n) onder ons.
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Enkele zichten vanop de Jantje







• Enkele zichten vanop de Jantje• Enkele zichten vanop de Jantje
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Een bezoek aan Galion Andalucia

Het galjoen Galeon Andalucia was voor de allereerste keer te zien in een Belgische 
haven. Dit unieke schip is een replica van het type schepen dat gebouwd werd voor 
de Spaanse kroon, toen Spanje heerste over de wereldzeeën van de 16de tot de 18de 
eeuw. Als bewapend koopvaardijschip was het galjoen innovatief in die tijd en 
uitstekend geschikt om de oceanen te doorklieven. De replica werd gebouwd in 2009
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Walking Dinner in de VIP tent
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Met dank aan

onze gelegenheidsfotograaf Paul Pitteljon www.pitteljon.be 


